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WELKOM

Allerbeste Chirovrienden,

Na een geweldig kamp in Voeren en een supertoffe Druivenstoet vliegen we er
eindelijk weer in voor een nieuw Chirojaar! We kijken er enorm naar uit en dromen
stiekem al van die 10 dagen kamp (meer info hierover volgt later).

De meeste leiding van vorig jaar blijft er nog een jaartje bij, omdat ze het opnieuw
fantastisch vonden. Toch nemen we jammer genoeg afscheid van enkele toppers
die zich jarenlang keihard hebben ingezet voor de Chiro: Jente, Brent, Janne,
Tjebbe en Simon. We zullen hen nooit vergeten en zijn er zeker van dat we hen nog
vaak terugzien.

Gelukkig is er ook leuk nieuws: dit jaar verwelkomen we 8 nieuwe leiding die staan
te popelen om erin te vliegen. Onze leidingsploeg telt dit jaar dus maar liefst 24
enthousiaste leiding, klaar om voor jullie een jaar vol zotte activiteiten te voorzien!

Wat mag je allemaal verwachten?

Heel veel Chirozondagen, ons jaarlijks schaatsuitstapje, het eetfestijn ‘Maleizen
Bolognaise’ in De Rank op 14 en 15 maart, spannende Halloweenfeestjes, .. en
nog veel meer!

De leidingsploeg is er helemaal klaar voor en wij hebben er superveel zin in. Jullie
hopelijk ook!

Papa’s en mama'’s: in dit boekje vinden jullie alle nuttige info terug over de Chiro.
Aarzel zeker niet om ons te contacteren bij vragen.

Tot snel!
De hoofdleiding,

Nienke en Nathanaél



Volg ons op:

Website: http://www.Chiromaleizen.be

Facebook: “Chiro Maleizen” We hebben zowel een openbare als een privé pagina. Alle
mooie foto’s en andere nuttige informatie worden (enkel) in de privé groep geplaatst.
Vraag dus of je lid mag worden en de beheerders zullen je toevoegen.

Inschrijvingen:

Om je in te schrijven kan je steeds terecht bij de hoofdleiding op zondag na de Chiro. Je
kan ook een mail sturen naar chiromaleizen@gmail.com met de gegevens van je kind.

BE36 7512 0823 4081

Gelieve hierop 40<€ te storten om je kind voor het hele jaar in te schrijven. In deze prijs is de
verzekering en het spelmateriaal verwerkt. Alvast bedankt.

OVER CHIRO MALEIZEN:

De Chiro vindt elke zondag plaats in het park van Maleizen. Behalve op de laatste zondag
van de maand en enkele uitzonderingen zoals met Kerstmis en Nieuwjaar.

Chirozondagen vinden altijd plaats van 14u tot 17u. Gelieve steeds op tijd te komen.

Het kan zijn dat er soms andere activiteiten op het programma staan zoals
Halloweenfeestjes, kerstfeestjes, weekends, schaatsen, enz. Je zal dan altijd schriftelijk via
een briefje en/of via een e-mail op voorhand verwittigd worden. Het zou fijn zijn om tijdig
een antwoord te krijgen zodat we ons zo goed mogelijk kunnen organiseren.

COMMUNICATIE MET DE LEIDING:

We hebben dit jaar 2 hoofdleiders: Nathanaél en Nienke

Zoals gewoonlijk kan je de contactgegevens van de leiding en hoofdleiding achteraan in ‘'t
parkske vinden. Elke groep heeft een apart e-mailadres. Alle communicatie tussen leiding
en ouders/kinderen zullen via deze weg gebeuren.

Vragen over groepsactiviteiten zoals weekends, kerstfeestjes en dergelijke kan je dus
stellen door een e-mail te sturen naar het e-mailadres van de groep waarin je kind zit. Er
zal ook een whatsapp groep aangemaakt worden met de ouders voor de jongere groepen
(ribbels, speelclub en rakwi) waarin er ook handige info kan verschijnen.

De hoofleiding heeft ook nog een apart e-mailadres (zie hieronder). Communicatie tussen
hoofdleiding en ouders/kinderen zullen via dat e-mailadres gebeuren. Specifieke vragen
over de Chiro, betalingen, het kamp, enzovoort mag je ook aan hun stellen.


mailto:chiromaleizen@gmail.com

Nathanaél Eber (HOOFDLEIDING) Nienke van Zomeren (HOOFDLEIDING)
GSM: 047154 2128 GSM: 0487 69 2158

E-mail: chiromaleizen@gmail.com E-mail: chiromaleizen@amail.com

CHIRO UNIFORM:

Wij allemaal maken deel uit van de Chiro en daar zijn
we natuurlijk fier op. We willen laten zien aan de
buitenwereld dat we één hechte groep vormen.

Daarom dragen wij op de Chiro altijd een Chiro-
uniform.

WAT ? WAAR? HOE ?

Het T-Shirt en de Pull van Chiro Maleizen zijn elke zondag verkrijgbaar voor €8 en €20. Deze
moet je elke zondag dragen! Verdere kledingstukken zoals een
rok, short, hemd, kousen,... (ook groepsemblemen) zijn te
verkrijgen in de Chirowinkels.

Er zijn verschillende winkels van de Banier in zowat alle grote
Vlaamse steden. De dichtstbijzijnde vind je in Leuven:

Leuven: J.P Minckelerstraat 29
Openingsuren: maandag - zaterdag 10:00 - 13:00 en 13:30 - 18:00

Site: www.debanier.be

-

als je ‘t mij vraagt:
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Zodals je nu al weet is een Chiro-uniform VERPLICHT!

Maar wat moet je dan precies dragen?

CHIRO MALEIZEN T-SHIRT EN PULL
CHIRO ROK/SHORT (UITGEZONDERD -0°)
STEVIGE SCHOENEN/LAARZEN

EN HET BELANGRIJKSTE: JE GOED HUMEUR !!!

YV V V V

Indien je nog geen Chirokleren hebt, zorg je ervoor dat je kleren draagt die vuil
mogen worden.

e Juwelen zijn niet aangeraden.

¢ Bij slecht of wisselvallig weer neem je best een regenjas meel!

¢ Indien het sneeuwt, neem je best kleren die waterdicht zijn, handschoenen,
een muts en dergelijke mee! (Een hele namiddag binnen zitten als het
sneeuwt bestaat niet op de Chiro.)

EN WOOOW DENK JE NU: ‘EN DAT PETJE DAAR?? IK WIL DAT OOK! Dit kan je voor
maar liefst €4 aankopen op de Chiro! Zeker doen ©



EEN ECHTE CHIROKADEE ZINGT ALTIJD MEE !

Het nieuwe Chirojaar betekent dat we onze oude gewoontes weer eens opfrissen! Om het
jaar goed te beginnen vragen we aan IEDEREEN om met volle borst mee te zingen tijdens
de formatie!

Vergeet dus thuis zeker niet te oefenen als je bijvoorbeeld onder de douche staat of in de
auto of op de fiets wanneer je onderweg bent naar de Chiro!

HET OCHTENDGEBED:

Heer Jezus, wij treden samen voor u aan,
blijf bij ons en laat ons spelen en leven
door de kracht, trouw, goedheid en vriendschap

in de vreugde van u dienst. Amen.

HET AVONDLIED:

O Heer, davond is neergekomen, de zonne zonk, het duister klom.

De winden doorruisen de bomen en verre sterren staan alom...

Wij knielen neer om U te zingen in 't slapend woud ons avondlied.

Wij danken U voor wat we ontvingen, Wij vragen, Heer, verlaat ons niet!
Knielen, knielen, knielen wij neder, door de stilte weerklinkt onze bee”

Luistrend fluist'ren kruinen mee en sterren staren teder. Geef ons Heer, zegen en rust en
vree







Dag lieve ribbeltjes!

Het is met Kobe, jullie leiding voor dit jaar! Een paar dingetjes die je over mij moet
weten: ik speel voetbal, ik eet graag frietjes en mijn lievelingschirospel is
pottekestamp.

Of weerwolven dat is ook heel leuk. Ik hou er ook van om dingen te doen met
vrienden zoals gaan feesten of gewoon domme dingen doen. Mijn favoriete Disney
personage is Lightning McQueen(kachow). lets wat ik niet graag doe is boeken
lezen of niks doen dat haat ik. [k ga ook graag op vakantie naar landen waar ik nog
nooit ben geweest. Ik kijk er nu al naar uit om leuke momenten te beleven met jullie.
En ik kan niet wachten om op weekend te gaan met jullie en op kamp. Ik hoop dat
wij veel herinneringen samen kunnen maken!!

Ps: dit wordt geen leuk jaar dit wordt een CRAZY LEUK jaar vol herinneringen

Helloowww ribbeltjess!!

Ik ben Luna en dit is mijn derde jaar als leiding. Ik ben
19 jaar oud en ik ga dit jaar biologie studeren in
Leuven. Doorheen de week zit ik op kot maar gelukkig
kom ik elk weekend terug naar het kleine Maleizen om
weer een MEGA COOLE chirozondag te beleven met

jullie!! Naast chiro doe ik ook heel graag atletiek.
Ik probeer zelf af en toe te trainen maar het leukste is
toch om training te geven. Naast dit alles eet ik ook
heel graag PASTA, dit zou ik echt elke dag kunnen
eten. (zeker die van op kamp van de kookouders).

Hopelijk gaan jullie allemaal meekunnen op
CHIROKAMP want de 10 leukste dagen van het jaar wil
je echt niet missen (vraag maar aan de rest van de
leiding).  Hopelijk zijn jullie er klaar voor want wij
gaan ervoor zorgen dat jullie telkens staan te
springen om naar de chiro te komen! We gaan er
samen een ONVERGETELIJK JAAR van maken met
gekke spelletjes en avonturen!!

Tot volgende zondag!




Hey liefste ribbeltjes! Ik ben Lotte en dit jaar word ik jullie leiding, ik heb hier
suuuper veel zin in! Dit is mijn eerste jaar als leiding (spannenddd). Ik ben 17
jaar en doe humane wetenschappen in het HHC in Tervuren. Ik zit al vanaf de
ribbels in de Chiro en vind het nog steeds KEl tof. Ik doe ook volleybal en
muziek. In mijn vrije tijd ga ik soms eens lopen, ben ik creatief bezig en koop ik
graag nieuwe outfits (woeps). Ik sta ook vaak in de keuken want ik HOU ervan
om te koken en vooral te bakken. Nog wat weetjes over mij: ik ben jarig
op 7 mei, ik ben verslaafd aan pokebow, ik fiets elke dag 26 km (ja elektrisch
wel ) en ik praat heeeeel graag. Jullie zullen me snel nog beter leren kennen
op de gekke Chirozondagen! Ook het kamp mogen jullie absoluut niet missen
want dit is echt magisch en gewoon SUPER leuk. Hopelijk hebben jullie er net zo
veel zin in als mij, want ik kan alvast niet wachten! Veel groetjes Lotte
k (sommige mensen noemen me ook wel eens Lottie of Lottemie)

Hey liefste ribbels!!

Ik ben Jitse en ik ben jullie leiding dit jaar! Ik ben 19 jaar oud en dit is al mijn 49
jaar als leiding, ik heb in mijn eerste jaar ook al voor de ribbels leiding gestaan
dus ik weet nog heel goed wat jullie leuk vinden. Naast de Chiro doe ik ook nog
aan Rope skipping (moeilijke Engelse naam voor touwtjespringen ) waar ik
deze zomer nog mocht meedoen aan het Wereldkampioenschap! Ik ben
officieel de 27°* snelst springende jongen van de hele wereld. Ik studeer

Artificiéle Intelligentie aan de VUB, ik leer daar hoe je robots slim maakt en kan
leren praten.

Ik hou ervan om leuke actieve spelletjes te
spelen maar een keertje rustig in de zetel \6]3

gaan zitten vind ik ook wel tof! Zoals je op Q'

mijn foto kan zien eet ik graag en veel, bij mij
past er altijd wel een dessertje in. Als je mij
nog beter wilt leren kennen moet je maar
elke Chiro zondag komen en dan vertel ik
nog wel zotte verhalen! Ik heb nog 1
belangrijk weetje dat ik jullie moet vertellen:

mijn lievelings Disney personage is muis
Bernard van de reddertjes o
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Heellllooooowwww beste speelclubberrrsssss,

Mijn naam is Bent, ik zit al sinds de ribbels bij de chiro en dit is mijn tweede jaar als
leiding op deze fantastische chiro.

Ik ben 18 jaar oud en ga dit jaar kine volgen aan de KU Leuven.

Ik heb 2 jongere broers die nog geen leiding staan (Mats en Daan) en 1 oudere zus,
Luna die sommigen van jullie vorig jaar ook gehad hebben als leiding. In mijn vrije
tijd sport ik graag, maar om te chillen met mijn vrienden of in de zetel te zitten met
wat chips zeg ik zeker ook geen neen.

Verder ben ik ook een supermegagrote fan van de beste en mooiste club van het
hele land, namelijk Club Brugge. Ik heb alvast superveel zin in het nieuwe
chirojaar om jullie beter te leren kennen en heel spannende avonturen met jullie te

beleven tijdens de chirozondagen maar ook zeker op kamp!!

Jowwww speelclubbers, ik ben Lili
en het is moeilijk om in een paar
zinnen mezelf voor te stellen. Jullie
zijn mijn eerste groep voor wie ik
sta op de Chiro en jullie zullen me
wel snel leren kennen. Ik zit op het
SMO en doe moderne talen. Dat wil
zeggen dat ik Duits en Spaans leer.
Mijn hobby’s zijn dans (ballet en
modern) en piano, dit doe ik
allemaal op APKO. Voor de rest ben
ik graag creatief bezig zoals
tekenen en schilderen. Ik loop als ik
tijd heb en doe yoga om te
ontspannen. Maar natuurlijk hou ik
mij het meest bezig met de ...

CHIRO! Dit nieuwe jaar is voor mij
kei spannend en ik hoop natuurlijk
op mega gekke spelletjes soms
heel actief, misschien wordt het
ooit eng en heel af en toe rustig.

Yowyowyow speelclubbers

Mijn naam Carola en ik ga dit jaar
voor jullie leiding staan. Dit wordt mijn
allereerste jaar als leiding en dat vind
ik best wel spannend... Maar dat komt
zeker wel goed! Even kort over mezelf;
Ik ben 17 jaar en zit in het zesde
middelbaar op het Sint
Martinuscollege Overijse, waar ik de
richting wetenscheppen-wiskunde
volg. Ik hou van sporten, vooral lopen,
skién, mijn huisdieren, chocolade,
afspreken mijn vrienden en natuurlijk
van CHIRO. Mijn favoriete ding aan de
Chiro is natuurlijk het kamp (dus
allemaal zeker meekoment!).

Ik kijk er naar uit elke zondag plezier
met jullie te beleven en ik twijfel er
niet aan dat dit een knaller van aan
jaar zal worden!!!

11



Jowdiejow speelclub ,

Met veel plezier mag ik jullie zeer fantastisch nieuws vertellen: Dit jaar hebben jullie
niet gewoon 4 leiding MAAR 5 crazy leiding  (en wat voor één). Audrey, Bent,
Carola en Lili en mezelf zullen dan uiteraard ook zorgen voor een knaller  van een
speelclub-jaar, daarvan mag je op je twee oren slapen!!! Ma bon, genoeg over jullie
leidingsploeg en wat meer over mezelf. Eigenlijk zou ik mezelf niet eens moeten
voorstellen, want jullie hebben mij twee jaar geleden al als leiding gehad (weet je
nog bij de Ribbels ). Mijn naam is nog steeds LODE en ben ondertussen al 22 jaren
oud .Ditis ondertussen al mijn zesde jaar leiding , dus jullie zijn met de enige
echte BOMPA LODE opgescheept. Mijn andere bijnamen zijn Snackmaster, LO-D
(uitgesproken als lodéééé), kathode en nog veeeeel meer. lk ben zonet begonnen
aan mijn master chemie aan de KU Leuven , dat is eigenlijk gewoon wat
spelen met heel kleine bolletjes . Mijn hobby’s (naast de CHIRO natuurlijk) zijn
cinema , goede snacks eten en nog een derde waar ik al even naar op
zoek ben  (Tips zijn zeker welkom!). Het liefst speel ik strategische spelletjes  of
spelletjes waar je juist helemaal niet voor moet nadenken . Mijn favoriete eten is
kroketten met vol-au-vent, maar ik eet ook alles uit Italié zeer graag. Om af te
sluiten, nog enkele random fun facts over mezelf:

Ik ben de oudste van alle leiding dit jaar , mijn schoenmaatis 47 , ik heb een
kater genaamd Moerke  (rrrrrrhhhh), ik kan op zeer speciale manieren slapen

en ook op speciale plaatsen en mijn lievelingsdieren zijn stokstaartjes !!!

Toedels, jullie kapoen

Hey speelclubbers!

Ik ben Audrey en dit jaar wordt al mijn derde jaar als leiding! Ik kijk er super hard naar
uit om samen met jullie veel plezier te maken. Ik ben 19 jaar en na dit chirojaar word ik
20 (daar verschiet ik zelf ook een beetje van ). Thuis heb ik 2 broers en 1 zus, die jullie
waarschijnlijk wel kennen. Wij staan vaak bekend als de “familie Desmoutier”, want we
hebben allemaal jaren in de Chiro gezeten. Ik studeer Biomedische Wetenschappen
aan de KUL. Daar leer ik hoe ons lichaam werkt, wat er gebeurt als we ziek worden en
hoe we terug beter kunnen worden. Naast de Chiro speel ik ook voetbal bij OHR
en supporter ik natuurlijk voor de beste ploeg van Belgié: Anderlecht! Maar de
Chiro blijft mijn grootste hobby — ik zit er al sinds het eerste leerjaar. (Jullie mogen zelf
tellen hoe lang dat ondertussenis  ).Mijn ideale Chiro-zondag? Lekker traditionele
actieve chirospelletjes spelen, afgewisseld met af en toe wat rustiger plezier. Ten slotte
mag je me altijd wakker maken voor lekker eten, een zonnige dag met een mooie
zonsondergang, een Cars-film of zotte speelclubfeestjes! Ik heb er super veel zin
in om er samen met jullie een onvergetelijk jaar van te maken. Hopelijk jullie ook?

Tot volgende Chirozondag!

Dikke groetjes,

Audrey 12
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KHeyheyy, ik ben Laura (Lauw voor de vrienden) en dit jaar is mijn allereerste \

jaar als leiding. 5 Mijn Chiro carriére begon in het eerste leerjaar en ik vind het
nog altijd even leuk. Ik ben 17 jaar en studeer moderne talen wetenschappen in
het Koninklijk Atheneum Tervuren. Mijn hobby's zijn ofcourse de Chiro en
hockey. Mijn lievelingseten is sushi en balletjes in tomatensaus van mijn oma.
< |k heb SUPER veel zin in de komende zondagen en ik kan niet wachten op ..
CHIROKAMP, dit mogen jullie echt niet missen!  Mijn lievelingskleur is
donkergroen, wat ook de kleur van rakwi is. Ik vind het heel spannend dus laten

\We er samen het beste van maken! Ik heb er veel zin is, ik hoop jullie ook! J

Jow jow chirovrienden!
Ik ben Tibert en dit is mijn eerste jaar als leiding, maar ik kijk er superhard naar uit!
Ik ben 17 jaar en zit op het GITO in Overijse, waar ik elektromechanica studeer.

Ik hou van avontuur en sport. De sporten die ik doe zijn mountainbiken, badminton,
skaten en sinds kort ook zaalvoetbal. Daarnaast reis ik graag — en wat ik het
allerliefst doe op reis is wandelen in de natuur, fietsen in de bergen en skién.

Sommigen van jullie kennen mij misschien al, want ik ben de kleine broer van Brent,
die vorig jaar gestopt is met de Chiro.

Tussen al mijn hobby’s door ga ik zoveel mogelijk mijn best doen om er samen met
jullie een geweldig Chirojaar van te maken. Met veel plezier en mooie herinneringen!

Ik hoop dat jullie er evenveel zin in hebben als ik!

14



Heyyyy Rakwisss, ik ben Eline, 18 jaar en dit wordt mijn 3e leidingsjaar in Chiro
Maleizen. Naast de Chiro speel ik ook volleybal bij Smash Neerijse en ga ik af
en toe tennissen  met vrienden in Leuven. Ik zit in mijn 2 bachelor
handelingsingenieur aan de KULeuven. Ik zit ook op kot in Leuven waar ik
doorheen de week heel leuke dingen samen met de andere leiding dingen
beleef. Mijn favoriete dingen aan de Chiro zijn: 3u lang je vrienden zien en
gewoon heel veel plezier maken, heel gekke en coole spelletjes spelen en
natuurlijk Chirokamp. Mijn favoriete herinnering aan de Chiro is: Toen ik Keti was
in Oudsbergen 2021 en een mega zot kamp heb beleefd samen met de leukste
groep en tofste leiding, dat was mijn beste Chirokamp!! Mijn lievelingseten op
kamp is natuurlijk de trio di pasta klaargemaakt door de liefste

kookouders . Samen met Simon, Lauraq, Tibert en jullie hoop ik een heel
leuk Chiro jaar te maken met heel veel leuke herinneringen!! Hopelijk zijn jullie
even enthousiast als ik!!

Groetjes Eline

Mijn naam is Simon en ik mag dit jaar jullie leiding zijn. Sommigen van jullie hebben
mij misschien al eens gezien, want dit is al mijn tweede jaar als leiding. Ik heb er
mega veel zin in om samen met jullie te lachen, spelletjes te doen en een topjaar te
beleven!

Misschien willen jullie ook wat meer over mij weten, dus ik stel mezelf even kort voor.

Ik ben 18 jaar en, net zoals jullie nu, zat ik ook in de rakwi Intussen zit ik al op de
universiteit en studeer ik Toegepaste economische wetenschappen in Leuven en zit
ik in het 1 ste studie jaar. Buiten de Chiro hou ik van chillen met vrienden, een balletje
slaan op het tennisveld en natuurlijk voetballen. Ik speel bij Huldenberg en geef ook
zaalvoetbaltraining bij Den Heurck, op de voetbalschool.

Ik kijk er alvast naar uit om met jullie een onvergetelijk jaar te beleven!

Tot snel!

Simon
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ﬂy tito's

~

Ik ben Nora en dit is mijn tweede jaar als leiding. Vorig jaar stond ik bij de rakwi's,

maar dit jaar mag ik met jullie mee op pad
al ken van vorig jaar!

Ik ben 18 jaar en mijn hobby is dansen, vooral modern en showdance
begin ik ook met mijn studies verpleegkunde

. Super leuk dat ik sommigen van jullie

. Dit jaar
. En natuurlijk ben ik al sinds de

ribbels bij Chiro Maleizen — dat zegt genoeg hé

Ik heb er veel zin in om samen met jullie een gezellig en leuk jaar te beleven, vol

plezier en nieuwe herinneringen

&ot snell

/

~

Ik heb super veel zin in dit chirojaar,

Jowwww titooooo,

hopelijk jullie ook maar voor dat ik
jullie leer kennen zal ik mezelf eens
voorstellen.

Mijn naam is Axl ik ben 16 en doe
elektromechanische technieken op
het GITO in Overijse. Ik heb ook twee
kleine broertjes: Niel en Cas maar
jullie zullen ze waarschijnlijk wel
kennen net zoals mijn papa/Bavo die
kookouder is.

Buiten chiro doe ik bmx en ik heb ook
een hondje genaamd Bo.

Tijd om jullie te leren kennen en er

/

een super leuk chirojaar van te
maken!

\_

-

Joooww tito’s, ik ben Stefke en ik ben
jullie leiding voor dit jaar!

Ik ben 17 jaar oud en ik ga naar het
Gito Overijse, daar studeer ik
Grafimedia.

Mijn lievelingseten is vol-au-vent en
spaghetti, daarmee kan je mij altijd
wakker maken! Ik speel heel graag
voetbal, al speel ik zelf niet in een
club. Daarnaast ben ik zelf trotse
supporter van Club Brugge.

Mijn lievelings Chiro spel is iets toen ik
nog klein was en dat is levende
stratego. Zelf heb ik 2 katten: Boke en
Mol.

Ik beloof jullie dat het een fantastisch
jaar gaat worden!

\_ /
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/ Hey allemaal! \

Ik ben Mathias en dit wordt mijn 2de jaar als leiding! Ik hou er superveel van
om in de fitness te sporten én vooral om heel veel en lekker te eten . Dit
jaar wil ik samen met jullie zot veel plezier maken, grappige momenten beleven
en dingen doen die je later nog lang zal onthouden!

Mijn lievelingsdag van de week is natuurlijk ook zondag, want dat is de leukste
dag: Chirodag!

Ik heb er mega veel zin in en kan al niet wachten om er samen een topjaar van te

- y
4 )

Heyyyy ik ben Arin, ik doe al mijn hele leven Chiro en dit is mijn 2de jaar als
leiding.

Buiten de Chiro doe ik ook nog jiujitsu en ga ik soms eens naar de fitness.
Dit jaar wil ik heel veel leuke avonturen met jullie beleven zodat jullie toffe
verhalen kunnen delen met jullie familie. Mijn lievelings eten zijn kroketjes
njamm  en mijn favoriete dag van de week is zondag natuurlijk (Chiro).

Verder kijk ik echt uit naar het nieuwe chirojaar!!!
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ﬂllooowwww beste keti'ssss \

Fleur hier!! Ik ben 18 en dit is mijn tweede jaar als leiding. Dit jaar ga ik kleuteronderwijs
studeren. ik heb er superveel zin in om er samen met jullie een geweldig jaar van te
maken!

Hier zijn een paar weetjes van mij!!!

Ik ben jarig op 13 maart en mijn lievelingskleur is roos . Mijn lievelingsdier is een
olifant  (en een kat natuurlijk zoals mijn kat pistache ). Mijn favoriete eten is sushi
en frietjes . In mijn vrije tijd spreek ik graag af met vrienden, slaap ik graag uit liefst
tot aan de middag. Mijn droom is om de wereld te zien en elke plek te gaan ontdekken.
Ik kijk al enorm hard uit naar het Chiro kamp wat de beste 10 dagen van het jaar zijn.

Ik kijk er superhard naar uit om samen veel plezier te maken!

(Hey Ketis! \

Ik ben Wander en ik kijk er super hard naar uit om samen met jullie een topjaar te

beleven in de Chiro! Dit jaar is Chiro mijn enige hobby, dus jullie mogen zeker zijn dat
het voor mij de absolute topprioriteit is. Mijn favoriete chiro spelletjes zijn ze allemaal
omdat ik alles chiro-gerelateerd sowieso leuk vind. Ik studeer momenteel burgerlijk
ingenieur aan de KUL en ik ben een groot fan van niks doen

\Tot zo /

Hey keti’s!
Ik ben Nathanaél en dit jaar mag ik samen met Wander en Fleur jullie leiding zijn.

Intussen is het mijn derde jaar als leiding en ik heb er al SUUUUUUPERveel zin in.

Ik heb twee broers en een hond. Mijn kleine broer Achille gaan jullie sowieso wel eens
zien, want hij zit ook in de Chiro. Zelf ben ik dit jaar begonnen aan de unief in Leuven,
waar ik rechten studeer (dus pas op of ik steek u int gevang ).

Naast de Chiro ben ik veel bezig met voetbal. Mijn favoriete ploeg is Anderlecht, en
sinds kort speel ik ook zelf zaalvoetbal met vrienden in een ploeg die FC Patatjejordan
heet, waar ik zelfs de manager ben (vraag me niet hoe we op die naam kwamen ).
Helaas hebben wij nog niet vaak gewonnen maar daar komt dit jaar hopelijk
verandering in. Mijn favoriete momenten bij de Chiro zijn zonder twijfel het weekend en
natuurlijk het kamp. Spelletjes zoals Dikke Bertha of een goeie vleeshoop zijn mijn
FAVO, maar voor een matchke voetbal mag je mij ook altijd wakker maken. Actief zijn
vind ik top maar goeie chillings mogen ook niet ontbreken Ennnnn wat ik het
allerleukste vind van allemaal isss ETENNNN

Qua eten kan weinig tippen aan spaghetti, vooral die van op kamp. Maar een dikke
durum is ook wel echt prime food

Ik kijk er GIGAhard naar uit om er dit jaar samen met jullie iets mega leuk van te

maken. Tot zondag! 20
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Hallo hallo aspieesss,

Ik ben Nienke (zoals jullie waarschijnlijk wel al weten) en ik ben 20 jaar oud. Dit jaar is
het al mijn vierde jaar als leiding, en dat mag ik samen met jullie beleven. Buiten de
Chiro (wat natuurlijk mijn allerleukste en favoriete hobby is) studeer ik psychologie
aan de VUB en dans ik ook heel graag.

Wat moeten jullie nu zeker weten over mij?

Ik hou ervan om op vakantie te gaan met vrienden, je mag me altijd wakker maken
voor een frietje, ik heb 2 katten waar ik heel veel van hou, ik ben selectief actief, roze is
nog steeds mijn favoriete kleur en stiekem ben ik nog steeds een grote fan van K3.

Ik kijk alvast enorm hard uit naar dit Chirojaar, want geloof me: we gaan de gekste
dingen doen die jullie ooit in al jullie Chirojaren gedaan hebben. En als jullie me niet
geloven, kijk dan maar eens naar wat voor een toptrio jullie leiding is. Maar we weten
natuurlijk allemaal dat er niets leuker is dan.. CHIROKAMP!!!

Na een knaller van een jaar kunnen jullie dus ook een BANGER kamp verwachten.

Ik heb er alvast SUUUUUUPER VEEEEL zin in (hopelijk jullie 0ok)!

Dag dagg

Hey aspiranten,

Ik ben Kasper, 19 jaar en ik studeer communicatiewetenschappen aan de VUB. Ik zit
al in de Chiro sinds het begin, dus ik ben basically een soort Chiro-fossiel — maar
dan wel eentje die nog altijd zin heeft om zot te doen.

Ik kijk er superhard naar uit om samen met jullie een jaar vol plezier te beleven. We
gaan veel leuke spelletjes spelen, lachen tot we erbij neervallen en gewoon een
topjaar maken. Verwacht van mij soms wat flauwe mopjes en een overdosis
enthousiasme, maar hé, dat hoort erbij.

Oh ja, nog iets: ik hou enorm van muziek luisteren. Dus maak die muzikale oren al
maar open, want we gaan wat bangers knallen.

Wat meer over mij:

-lk ben een openlijke kaashater

- ik heb weinig voetbal kennis maar ga wel altijd voor Brugge zijn.
- ik heb een hond

- ik heb ook een zus

Kortom: dit jaar wordt episch. Samen maken we er iets onvergetelijks van!
Gekke Groetjes,

Kasper
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Hallo! Ik ben Sander en dit jaar ben ik voor de vierde keer leiding. Je kent me
misschien als diegene die badminton speelt, muziek maakt en eet alsof het een
olympische sport is — en jag, ik mik natuurlijk op goud

Buiten de Chiro studeer ik verpleegkunde op Gasthuisberg. Dus als je tijdens een spel
valt, flauwvalt van het lachen of gewoon niet meer weet waar je bent na al dat
rennen, dan ben ik jouw man voor pleisters, advies en misschien een grapje om het
leed te verzachten.

Voor mij is Chiro de plek waar je je helemaal kunt laten gaan, lachen tot je buik er van
pijn doet. Ik heb superveel zin om er samen met jullie weer een zot en onvergetelijk
jaar van te maken.

Hopelijk hebben jullie er evenveel zin in als ik!
Groetjes,

Sander

CHIRONIEUWS

STEUN ONS

Onze Chiro draait volledig op vrijwillige basis. Natuurlijk is het materiaal dat we steeds
opnieuw aankopen om te spelen en te ravotten niet gratis. Daarom doen wij doorheen het
jaar ook verschillende kasactie om onze kassa te spijzen.

Maar ook JIJ kan ons helpen, zonder er veel voor te doen. Wij maken namelijk gebruik van
Trooper!

Trooper, WAS ME DA??

Trooper is een soort van online shopping center. Op hun pagina vind je alle winkels die
deelnemen (van collishop, booking.com en coolblue tot JBC en Torfs ... Het zijn er meer dan
150). Als je via onze pagina naar een van deze winkels gaat en er vervolgens iets koopt,
krijgen wij daar een percentje op. Eenvoudig en zonder extra kosten of moeite voor jullie ...
WIN-WIN dus!

Een voorbeeld: " Jan koopt schoenen via torfs.be van 100euro, Torfs heeft met Trooper een
commisie van 4% afgesproken en door de aankoop van Jan krijgt de Chiro nu 4 euro (mits
hij gebruik heeft gemaakt van Trooper)."

Hoe Trooper gebruiken:

Je kan er ofwel voor kiezen om een Trooper-bot te dowloaden. Dit is een extensie
voor firefox of chrome die je dan steeds een melding geeft als je aan het shoppen
bent bij een deelnemende winkel.
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We raden deze exentie aan zodat je nooit vergeet te winkelen via trooper! Ofwel
surf je naar: https://www.trooper.be/Chiromaleizen en klik je door naar een
webshop naar keuze.

Voor meer info kan je altijd terecht naar onze website : www.Chiromaleizen.be. Je
zal er een stappenplan en een filmpje vinden in verband met hoe trooper werkt

Bij vragen kan je mailen naar: chiromaleizen@gmail.com.

Sponsors:

Denkt u soms dat uw zaak meer in de kijker mag gezet worden? Of wilt u heel
graag de Chiro steunen? Wij zijn actief op zoek naar sponsors voor al onze
evenementen, infoboekjes, ... Stuur ons gerust een mailtje als u meer info wenst:
chiromaleizen@gmail.com

SPAARVARKENTJE

leder kind heeft het recht om ongeremd kind te zijn, om te spelen met vriendjes, te
ravotten en zich uit te leven zonder zorgen. Dat is waar wij als Chiro aan willen
meewerken, maar dat is niet voor iedereen even vanzelfsprekend. We doen ons
uiterste best om van de Chiro geen dure hobby te maken, maar de kosten van het
inschrijvingsgeld, een weekend en het kamp kunnen onbewust oplopen.

Daarom willen we een nieuw initiatief op poten zetten, namelijk het Geluksvarken.
Dit is een potje waar u vrijwillige bijdragen aan kan doen. Met dat geld kunnen wij
gezinnen die het wat minder breed hebben, ondersteunen om zo kosten voor de
Chiro te drukken en hun kind een onvergetelijke tijd te bezorgen.

Indien u wil bijdragen aan dit initiatief, kunnen stortingen gebeuren op de Chiro
rekening: BE36 7512 0823 4081 met als mededeling “GELUKSVARKEN".

Heeft u vragen? Spreek gerust iemand van de leidingsploeg aan.

Ook tijdens evenementen, de inschrijving voor weekends en het kamp zullen we
deze mogelijkheid aanbieden. Hierdoor kan u naast uw eigen kind, misschien ook
helpen een ander kind een onvergetelijke tijd te geven.

Bent u zelf vragende partij voor bijstand waarbij wij uw gezin kunnen
ondersteunen als Chiro? Neem dan zeker contact op met onze Chiro
vertrouwenspersonen, waarbij u steeds terecht kan met elke vraag. Dan
bekijken we samen hoe we u kunnen helpen. Uiteraard gebeurt alles
vertrouwelijk. De vertrouwenspersoon is Luna Van Aerschot:
0474/56.08.11 of vanaerschotluna@gmail.com.
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AGENDA

September:

ZO 28 sept: Startdag!

Oktober:

ZO 5 okt: Chiro
ZO 12 okt: Chiro
ZO 19 okt: Chiro

ZO 26 okt: GEEN CHIRO (LEIDINGSWEEKEND)

November:

ZO 2 nov: GEEN CHIRO (herfstvakantie)
ZO 9 nov: Chiro

ZO 16 nov: Chiro

ZO 23 nov: Chiro

Z0O 30 nov: GEEN CHIRO

December

ZO 7 dec: Chiro

ZO 14 dec: Chiro

ZO 21 dec: GEEN CHIRO (kerstvakantie)

ZO 28 dec: GEEN CHIRO (kerstvakantie)

Januari

ZO 4 jan: Chiro
ZO 11 jan: Chiro
Z0 18 jan: Chiro

ZO 25 jan: Chiro
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17 OKTOBER: DAG VAN DE JEUGDBEKWEGING
(GA IN UNIFORM NAAR SCHOOL!)

14-15 MAART: MALEIZEN BOLOGNAISE
11-21JULI: CHIROKAMP

(! Clint

thruvo
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Ribbels

Lotte Ericx
GSM: 0490 64 96 75

E-mail: ribbels@chiromaleizen.be

Luna Van Aerschot

GSM: 047456 08 11

E-mail : ribbels@chiromaleizen.be

Jitse De Beer

GSM : 0477 73 04 26

E-Mail: ribbels@chiromaleizen.be

Kobe Van den Berghe

GSM: 0478 73 06 14

E-mail: ribbels@chiromaleizen.be

Speelclub

Bent Van Aerschot

GSM: 0478 66 17 58

E-mail: speelclub@chiromaleizen.be

Lili Laurent
GSM: 0471 06 72 68

E-mail: speelclub@chiromaleizen.be

Audrey Desmoutier

GSM: 0497 28 74 87

E-mail: speelclub@chiromaleizen.be

Lode Schoofs

GSM: 04719199 21

E-mail: speelclub@chiromaleizen.be

Carola Van Guyse

GSM: 0468 57 52 34

E-mail: speelclub@chiromaleizen.be
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Eline van Zuijlen

GSM: 0472 50 46 05

E-mail: rakwi@chiromaleizen.be

Simon Dewulf

GSM: 0479 02 93 29

E-mail: rakwi@chiromaleizen.be

Axl Wargé
GSM: 046500 16 77

E-mail: tito@chiromaleizen.be

Stefke Van Deuren

GSM: 0493 48 78 95

E-mail; tito@chiromaleizen.be

Mathias Van Pee

GSM: 0476 33 13 59

E-mail: tito@chiromaleizen.be

Rakwi

Laura Willemse

GSM: 0486 16 48 24

E-mail: rakwi@chiromaleizen.be

Tibert Nijs
GSM: 047084 28 74

E-mail: rakwi@chiromaleizen.be

Tito
Arin Peels
GSM: 0474 2597 16

E-mail: tito@chiromaleizen.be

Nora Boydens

GSM: 0467 0997 76

E-mail; tito@chiromaleizen.be
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Keti

Nathanaél Eber Fleur Fierens

GSM: 0471 54 21 28 GSM: 0498 75 35 12

E-mail: E-mail: keti@chiromaleizen.be

Wander Van den Steene

GSM: 0472 5579 59

E-mail: keti@chiromaleizen.be

Sander Ericx Nienke van Zomeren

GSM: 0499 88 28 41 GSM: 0487 69 21 58

E-mail: aspi@chiromaleizen.be

E-mail:

Kasper Ekselius

GSM: 0489147101

E-mail: aspi@chiromaleizen.be

29


mailto:keti@chiromaleizen.be
mailto:keti@chiromaleizen.be
mailto:aspi@chiromaleizen.be
mailto:aspi@chiromaleizen.be
mailto:aspi@chiromaleizen.be
mailto:chiromaleizen@gmail.com
mailto:keti@chiromaleizen.be
mailto:Chiromaleizen@gmail.com

